
de reiziger 
‘s Ochtends in alle vroegte

ook de zon komt uit zijn slaap
Wordt het weer een mooie dag 

Landschap, dat trekt voorbij
de caravan getrokken door een Saab g

eeft de reiziger een lach

De radio spreekt een vreemde taal 
en een zoetgevooisde stem kondigt leuke plaatjes aan

En dan ineens zo’n melodie
iets over haar of over hem 

Waar zou dit liedje over gaan?

Onderweg, bestemming onbekend
Onderweg, een reis waar je de route niet van kent

Op ‘t hart gedragen, lucht gaat op en neer
Taal is overbodig, muziek zegt zoveel meer 

Het ritme van het leven weerklinkt in elke maat 
elk akkoord geeft lucht

Als de reiziger , waar de reiziger
hoor de reiziger die praat

Elke plek een eigen dans en paletten vol met kleur 
Steeds een nieuwe melodie 

Alle klanken komen samen in majeur of mineur
Maar altijd in harmonie

Onderweg, bestemming onbekend
Onderweg, een reis waar je de route niet van kent

Op ‘t hart gedragen, lucht gaat op en neer
Taal is overbodig, muziek zegt zoveel meer 

Het ritme van het leven weerklinkt in elke maat 
elk akkoord geeft lucht

Als de reiziger , waar de reiziger
 hoor de reiziger die praat

In verre landen, vreemde streken 
je raakt niet uitgekeken
een fris en nieuw begin

Onderweg, bestemming onbekend
Onderweg, een reis waar je de route niet van kent 

Reis met heel je hart waar je ook bent

Op ‘t hart gedragen, lucht gaat op en neer
Taal is overbodig, muziek zegt zoveel meer 

Het ritme van het leven weerklinkt in elke maat 
elk akkoord geeft lucht

Als de reiziger , waar de reiziger
hoor de reiziger die praat


